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Welkom

Welkom bij het Athena College voor Paganisme. Deze les is onderdeel van het O.P.A., de
Online Pagan Academie. Je kan voor vragen altijd contact opnemen met het Athena College.
Daarnaast hoort bij elke module een gesprek via beeldbellen, zodat je ook dan alle vragen
kan stellen. Wij vinden het belangrijk dat je niets aanneemt om het aannemen. We moedigen
je juist aan om de lesstof ter discussie te stellen, vragen te stellen of onderzoek te doen naar

het onderwerp met behulp van andere bronnen.

Bij elke module hoort een korte les met een langere video, of een lange les met een kortere

video. We wensen je veel plezier!

Inhoud van deze module

Zoomgesprek
Huiswerkbegeleiding

Voorbeeldvideo

Voorbeeld les over je Socius

Inhoud van deze les

Wat is je Socius?



Socius

Binnen de Hekserij en de Wicca wordt er gebruik gemaakt van een zogeheten ‘boek der scha-
duwen’ of ‘book of shadows’. In Hollywood en lectuur / literatuur wordt vaak gesproken over
boeken der schaduwen die generaties en honderden jaren terug geschreven werden door hek-
sen. Oude perkamenten boeken met verslagen en spreuken. Tot mijn spijt moet ik je uit de
droom helpen. In de eeuwen voor de 20ste eeuw, en zelfs nog her en der in de 20ste eeuw, wa-
ren de meeste mensen analfabeet. Het was voornamelijk de adel, de geleerden en de geestelij-
ken die schrijven konden. Er zijn wel boeken gepubliceerd waar magie in besproken wordt,
zoals van Agrippa von Nettesheim (geleerde en occultist), maar van een boerenmeid die volle-
maan vieringen deed in het geheim, daar zijn geen boeken der schaduwen van. Er is zelfs het
idee dat Gardner, de stichter van de moderne Wicca, de dagboeken gecombineerd met spreu-

ken en recepten de naam gegeven heeft die wij nu kennen.

Er zijn weinig tot geen geloven waarbij het zelf schrijven van een Heilig Boek gewoon is. Bin-
nen de meeste geloven is het Heilig Boek een geschreven overlevering, zoals de Bijbel (enkele
honderden jaren na de dood van Jezus samengesteld), de Qo’raan (koran) zoals geopenbaard
aan Mohammed gedurende zijn leven (570—633), de Dhammapada in het boeddhisme, of de

Veda’s in het Hindoeisme.

Bij het Athena College houden wij net als de Heksen en Wicca's een boek bij die van grote
spirituele waarde is voor ons. Een groeiboek met al je vorderingen, een studieboek met al je
kennis, een krachtbron van energie. Wij noemen het echter ons “Socius”. Socius is latijn voor
‘metgezel’. Zoals het de traditie van het centrum betaamd ben je geheel vrij om het te noemen
zoals je wil, een studieboek, een boek der schaduwen, een groeiboek, of je Socius. Wij verbin-
den geen regels aan je Socius. Je kan het met de hand schrijven of op de computer, je kan alles
in plastic hoesjes doen of je doet de bladen met behulp van een perforator in je map. De map
zit bij je lespakket en heeft een kaft. Deze kaft kan je er ook uithalen en een eigen kaft maken.

Of een kaft van stof. Je kan je eigen indeling bepalen, enzovoorts en zo verder.
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